
Cursus dementie en de spiritualisering van het denken 

Graag wil ik een cursus geven over dementie en de spiritualisering van het denken. Na 30 jaar lang in 

de geheugenpoli en in het verpleeghuis te hebben gewerkt met mensen met dementie in alle stadia 

wil ik graag mijn ervaringen en inzichten met jullie delen. En ik ben er van overtuigd dat in de 

interactie met jullie er weer nieuwe inzichten rondom dementie ontstaan… 

  

Cursus:         Dementie en de spiritualisering van het denken 

Wanneer:    Op 4, 11, 18 februari op de woensdagmiddag van 13.00 tot 16.00 

Waar:           De Christengemeenschap (De Johanneskapel), Lauwersstraat 3, 9725HD                          

                      Groningen. 

Door wie:     Jan Pieter van der Steen, oud specialist ouderengeneeskunde 

Kosten:         Per middag 25 euro (bij minder draagkracht gift naar vermogen) 

Aanmelden: Dit kan middels een mail naar: consultatievepraktijk@gmail.com 

  

De cursus is een interactieve cursus. We werken met opdrachten in kleine groepjes om zelf actief 

werkend kennis en wijsheid op te doen rondom het thema dementie en het denken. 

  

Op de 1ste middag maken we kennis met de vier belangrijkste vormen van dementie en de 

verschillende fasen waarin de mens met dementie zich kan bevinden. We gaan ontdekken hoe er een 

diagnose gesteld wordt. We maken daarbij gebruik van de verschillende testen die er zijn om 

dementie vast te stellen. Maar we leren vooral ook te kijken naar de wijze waarop we zelf ons eigen 

denken vorm geven. We gaan in op de mogelijke (reguliere) oorzaken van dementie en op de 

beschikbare reguliere medicatie. 

De 2de middag kijken we naar dementie vanuit het antroposofisch mensbeeld. Wat heeft dementie te 

maken met de spiritualisering van het denken? Daarbij kijken we naar het allereerste begin van het 

denken en hoe het denken zich verder ontwikkeld heeft tot een denken dat enkel kennis heeft van 

het materiële, het dode. Om het ‘levende’ weer te leren kennen  zullen we stappen moeten zetten. 

De mens met dementie kan ons hierbij helpen. 

Op de 3de middag gaan we in op alle vragen die zijn blijven liggen. Daarnaast behandelen we 

ingebrachte casuïstiek, gaan we in op onbegrepen gedrag en dementie (hallucinaties, agressie, 

depressie en traumaverwerking door dementie). We bespreken de antroposofische medicatie bij 

dementie, met speciale aandacht voor Cardiodoron. 
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