
Aan het begin van de 20e eeuw bracht Rudolf 
Steiner de antroposofie in de wereld. Een poging 

om de aarde een spirituele impuls te geven,  
verbonden met het denken, het hart en  

het handelen.   

29 september is de dag van de aartsengel  
Michael, de huidige tijdgeest. Hoe kunnen we in 

onze tijd bijdragen aan de noodzakelijke  
spiritualisering van de wereld? 

Maandag 29 september  

- Michaëlsdag - 

De Brug 
Ontvangst: 19.00 uur 

Aanvang: 19.30 uur. Entree: vrijwillige bijdrage 
Verlengde Hereweg 187, Groningen 

Info en aanmelding:  
Ivar Römer, 06-53340235 

Carella van den Berg, 06-23583662 
De Brug: www.antroposofieingroningen.nl 

 


